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      4e zondag van Pasen 
 

 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 

Mededelingen 
 

Aanvangswoord 
Na Pasen worden wij, net als de eerste leerlingen, uitgedaagd 
om anders naar de wereld te kijken: in de wereld om ons heen 
is Christus aanwezig – in de mens in nood, in de onvermoeibare 
vechter voor vrede, in de eenvoudige hand op de schouder. In 
het evangelie, gebeden en liederen horen wij dat Christus 
waarlijk is opgestaan, Hij is in ons midden en gaat met ons 
mee. 

In Jezus Christus heeft het licht de duisternis, het leven de 
dood voorgoed overwonnen. Aan het licht van de opstanding 
ontsteken wij ook óns licht. Dat het licht in onszelf brandt en 
dat we dat ook zelf verspreiden, daartoe worden we telkens 
opgeroepen en bemoedigd. 
 

Aansteken van de tafelkaars 
 

Intochtslied: Psalm 100: 1,2 – Juich Gode toe, bazuin en zing 
 

Bemoediging  
Onze hulp is de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die het werk van zijn handen niet loslaat 
Want Hij is trouw tot in eeuwigheid 
 

Groet 
Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader 
en van Jezus Christus onze Heer 

in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Amen 
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Drempelgebed 
In de stilte komen wij tot U God 

over het pad van ons leven 
Wij kijken achterom naar de weg die wij zijn gegaan 
en kijken vooruit de toekomst in 
Wees onze reisgenoot en onze hoop 
Wees het water onderweg 
Wees het voedsel voor onze ziel 
Wees onze steun en toeverlaat 
Amen 

 
Zingen: Psalm 100: 3,4 – Treed statig binnen door de poort 

 
Kyriëgebed 

 
Kyrie:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Glorialied: 655: 1,2,3 – Zing voor de Heer een nieuw gezang 
(indien mogelijk staande) 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Exodus 16: 1-31 en 35 

 
Zingen: Lied 655: 4,5 – De hand van God doet in de tijd 

 
Tweede lezing: Lucas 24: 13-35  
 
Acclamatie:  
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Overdenking 
 

Muziek 
 

Zingen: Lied 646 – De Heer is onze reisgenoot 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
Collectedoel: Het Vakantiebureau vakanties met aandacht 
Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. D060101 
 

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 

Slotlied: 871 – Jezus zal heersen waar de zon… 
(indien mogelijk staande) 
 

Zegen 
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Lied 100 

tekst: Willem Barnard, melodie Genève 1551 – Psalm 131 

 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 

 
3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
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Lied 655 
Componist Frits Mehrtens, dichter Willim Barnard 

 
 
 
2.Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3.Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

 

4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
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Lied 646 
tekst Jaap Zijlstra, melodie Jan Pasveer 

 

 
 
 

2. Zo valt een lange weg ons licht, 
de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 
 
3. De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn, 
die gast, het moet de gastheer zijn! 

 
4. Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 
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Lied 871 
tekst Isaac Watts, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt, 

melodie Psalmodica Evangelica 1780 

 

 

 
2.Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
3.Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
4.Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 

 


